we de ontplooiing van een indrukwekkende Russische
politiemacht. We dronken wodka met een Oezbeek waarna
we op de vlucht moesten slaan voor een dronken Dolph
Lundgren-kloon. We reden op een motor achthonderd
kilometer door de Vietnamese highlands met twee van onze
beste vrienden, en we staan nu op het punt om voor twintig
dagen door de Himalaya te trekken.” Het is maar een greep
uit hun verhalentrommel. Maar niet alle belevenissen waren
even positief. “Jakarta was ons te vuil, te vol en ongezellig
en in Cambodja kwamen we meermaals in aanraking met de
verregaande corruptie van de ordediensten. Ook de veelal
negatieve clichés over Russen werden jammer genoeg niet
zelden bevestigd. Je kunt niet alles hebben.”

Het einde in zicht?

Een echt einddoel hebben de dertigers niet. Er is geen dead-
line en daar kozen ze bewust voor. “We wilden reizen, niet
op vakantie gaan. Mensen op vakantie willen vaak zo veel
mogelijk zien op zo weinig mogelijk tijd. Reizigers gaan vol-
ledig op in een regio en laten zich leiden door wat hun pad
kruist. Daarom bleven we soms vrij lang op dezelfde plek
rondhangen. We zijn nog altijd ‘not in a hurry’. Zolang we
het budget onder controle kunnen houden, blijven we rei-
zen. Omdat onze verhalen in de smaak vielen, zijn we een
professionele blog begonnen, waarvan we twintig procent
van de opbrengsten aan een plaatselijk goed doel willen
schenken. Daar zijn we nog naar op zoek: ergens waar we
enkele weken zinvol vrijwilligerswerk kunnen doen, waar
we kunnen meedraaien in een project en een mooie donatie
achterlaten. Suggesties zijn altijd welkom.”

Next?

Hun volgende etappe? “Geen idee. Recent trokken we door
Cambodja en Vietnam en nu zitten we in Nepal. Wellicht
wordt de volgende bestemming Argentinié. Wat daarna
volgt, zien we wel. We beslissen altijd op het moment zelf.
Gedeelde interesses en heel wat empathie doen wonde-
ren. Wie geen stress heeft, heeft trouwens geen nood aan
bekvechten.” €
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